Elianne Ister — Ontspannen opvoeden

Ontspannen
opvoeden

doe 's normaal

Elianne Ister

Als het om opvoeden
gaat, weten papa's en
mama’s het meestal
beter dan alle andere.

De meesten vinden
dat ze het zelf
aardig doen.

Maar over andere papa's en
mama’s zijn ze kritischer.
Hun kinderen zijn brutaal, asociaal,
stieckem of ongehoorzaam.

Nee, die ouders....

Veel papa’s en mama’s zijn
bezorgd over het feit dat
hun kind opgroeit in een

samenleving die verhardt en
steeds agressiever wordt.

Ontbrekend zelfvertrouwen,
psychische en lichamelijke
gezondheid, de
schoolcarriére en (later) het
maatschappelijk succes.
Opvoeden lijkt steeds
ingewikkelder.

En papa’s en mama’s blijken
geen superhelden.

Bent u als papa of mama bang
voor onbeschofte, ongezonde en
ongelukkige kinderen?
Neem eens de tijd voor ze.
Aandacht doet wonderen!

Heb jij een pittig of druk
Rind?

Heeft het driftbuien, jokt
het, is er scheidingsangst of
zijn er slaapproblemen?
Ga dan niet op een
voetstuk staan.
Schaam je niet.
Praat er over.

Met andere ouders, je
vrienden of de onderwijzer.

Samen een kindje krijgen is heel bijzonder.
Meestal geweldig mooi, en altijd erg
uitdagend.
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Die kleine uk verandert zo'n
beetje alles in je leven.
En in je relatie.

Maar hoe ben je een goede
papa of mama?

Ik ontmoet in mijn werk veel
papa’s en mama’s die bang
zijn om te falen.
Sommigen zijn ronduit
overtuigd tekort te schieten
in de opvoeding van hun
prinsje of prinsesje.
Quderschap is vermoeiend
en erg stressvol, zo blijkt.

Veel papa’s en mama’s zijn
bezorgd over het feit dat
hun kind opgroeit in een

samenleving die verhardt en
steeds agressiever wordt.

Bovendien, opvoeden is samenspel.
Een deel van de opvoeding mag je
anderen toevertrouwen.

De leidster van de kinderopvang,
de juffen en de meesters of de
opa’s en oma’s.

Opvoeden is een kwestie van
leren; met vallen en opstaan.

Maak dus niet overal
meteen een probleem van.
Dat is beter voor iedereen!




